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Twisk Hauwert Oostwoud Midwoud Allen Samen 

     _____________________________________________________________________________ 

 
Zondag 15 maart 2026 

 
Voorganger  : ds. Jantina de Ruiter 

Lector   : Marian van Klaveren 

Organist  : Johan de Vries 

Collectedoel  : Artsen zonder grenzen 

Liederen  : Lied 612: 1, 2  Lied 24: 1  Lied 162: 1, 5, 6  Lied 534: 1, 3, 4  Lied 903: 1, 6  Lied: 839 

Lezingen  : Lezing: Genesis 2: 18 – 24  Lezing: Johannes 9: 1 – 23  

 

Collectedoel Diaconie 

In deze roerige tijd is het goed dat er mensen zijn die zich ook onder 

zeer moeilijke omstandigheden hulp willen bieden aan mensen in nood. 

Artsen zonder grenzen is een organisatie die wereldwijd hulp biedt. Zij 

verlenen nodige medische zorg, psychologische begeleiding en voldoen 

aan de eerste levensbehoefte zoals eten, drinken en onderdak in 

noodsituaties en conflictgebieden ook daar waar andere organisaties 

worden geweerd zoals in Libanon en zo goed als mogelijk in Iran.  

Na het lenigen van de eerste nood is het nodig verdere zorg te verlenen wat kan bestaan uit bemensen van 

ziekenhuizen waar te kort medisch personeel is, bestrijden van epidemieën zoals cholera, psychosociale zorg en 

voor mensen die gehandicapt zijn geraakt langdurige revalidatie. Ook is een belangrijk onderdeel de zorg 

tijdens zwangerschap, geboorte en de zorg voor de eerste levensjaren van een kind.  Ondervoeding is een veel 

voorkomend probleem.  

Laten wij Artsen zonder grenzen steunen door uw bijdrage te geven tijdens de collecte, de sobere maaltijd of 

uw gift overmaken op het volgende rekeningnummer:   

NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. diaconie gemeente Thomas 

Wilt u meer weten over de activiteiten van artsen zonder grenzen ga dan naar hun website: 

artsenzondergrenzen.nl 

Alvast hartelijk dank voor uw gift! 

 

 

Met dank..... 
 

Na de dienst van vorige week zondag mocht ik tot mijn grote vreugde de bloemen  
ontvangen met een hartelijke groet van de gemeente. 

Met alle berichtjes en kaartjes die ik heb gekregen geeft dat toch een goed gevoel van 

verbondenheid met de gemeente. Ik hoop na Pasen de draad weer op te kunnen pakken. 

Met hartelijke groet, 

 

Peter van Troost 
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Toelichting op de schikking 4e Zondag van de Veertigdagentijd 2026 

Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. 

 
De blindgeborene wordt op wonderbaarlijke wijze genezen. Hij volgt de opdracht van Jezus en wast zichzelf. 

Dan kan hij weer zien. Jezus was gekomen om het werk van God zichtbaar te maken en het licht van de wereld 

te zijn. Letterlijk en figuurlijk. Blijkbaar stonden sommige buren van de blindgeborene en anderen niet open 

voor het wonder. Ze geloofden het niet. Sommigen herkenden Hem niet eens. Vreemd. Verstonden zij de 

tekenen van Jezus niet? Stonden zij niet open voor de verrassende werking van de Geest? De blindgeborene 

getuigde dat Jezus hem genezen had en daagde de anderen uit om leerling van Jezus te worden.  

Laten we in onze rationeel ingestelde tijd het onmogelijke voor mogelijk blijven houden.      

De heilige Geest waaiert breed uit, binnen en buiten de kerk. Willen we ons laten verrassen? Het zichtbaar 

maken van het werk van God kan met de bloeiende bloesemtakken die in de grote vaas en rozen die in de 

middelgrote vaas zijn geplaatst voor de waaier op de achtergrond. Veel bloesems zijn familie van de roos, een 

vijftallige bloem. Het getal 5 is het getal van de mens, de mens met zijn 5 zintuigen. Met die zintuigen kunnen 

we de ander zien, voelen en horen. Bloesems zijn bedoeld om vruchten te dragen, vruchten die ook door het 

doorwerken van de Geest kunnen ontstaan. In het kleine vaasje is een witte kaars geplaatst, teken voor het licht 

van de wereld. 

 

In de stille winter groeien de knoppen die even later openbarsten.   

Tere bloemen als het eerste licht, het zien van de lente. 
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Zondag 15 maart – Lezen: Jesaja 11:1-9 

 

Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. – Jesaja 11:1 

 

Vergeving zorgt voor een doorbraak  

Een stronk lijkt dood. Toch breekt er iets door: een scheut. Zo werkt vergeving. Waar wij elkaar of onszelf 

afgezaagd hebben, plant God toekomst. De Geest rust op de Nakomeling die niet oordeelt op uiterlijk of 

gerucht maar recht doet. Vergeving verandert ons samenleven: angst ontspant, vijanden worden buren. Begin 

klein. Een spruit is fragiel maar vasthoudend. Hoed haar. Blijf niet staren naar littekens van de stronk, maar kijk 

vooruit naar de vrucht. Kijk met ogen van een tuinier: wat kan hier, met zorg en tijd, nog groeien? In Christus 

begint het al. Laat zijn blik jouw blik worden. Vergeving blijkt de scheppende kracht die dode wortels toch weer 

vruchtbaar maakt. 

 

Vraag: Welke relatie zou jij vandaag met nieuwe ogen kunnen bekijken? 

 

Gebed 

 

God van nieuw begin,        

laat ons oefenen in vergeving.        

Maak ons vrij van harde oordelen,        

schep een open ruimte in ons voor een nieuwe toekomst. 

 

Amen 

 

 

Uit: Veertigdagentijdkalender van Petrus 
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Hallo allemaal,  
 

Ik vind dit toch wel leuk om het jullie te vertellen. 

4 Talenten van het kerst toneel zijn dit jaar bij de toneel vereniging gegaan in Hauwert en spelen deze twee 

weekenden mee in de klucht: WIE HEEFT HET NU WEER GEDAAN? 

Ook 2x op zondagmiddag om 14.00u 

 

Groetjes, een toneel fan, Age 

 

 

Onze Jarigen 

De jarigen tot en met 21 maart leest u hieronder: 

 

 

 

 

 

 

Zondag 22 maart 2026 

 
Voorganger  : Peter Verhoeff uit Alkmaar 

Lector   : Mineke Brouwer 

Organist  : Johan de Vries  

 

 

Agenda: 
    

Di. 17 mrt.    Vergadering Bezoekgroep   14:00 

Do. 19 mrt.   Geloven Samen     13:30  

Di. 7 apr.    Vergadering Diaconie    10:00 

Wo. 3 jun.    Vergadering Eredienst    14:00   

 

Alle vergaderingen/bijeenkomsten worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Voor de website PG Thomas: 

scan de QR – code! 

 

 

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328 

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183  
Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202 


